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BIJ DE DIENSTEN 
 
De komende 3 zomervakantieweken verwelkomen we de volgende predikanten in de 
Michaëlkerk: 
 
Zondag 17 augustus - ds. Hendrik Mosterd 
 

Zondag 24 augustus - ds. Groen uit Wageningen 
 

Zondag 31 augustus - ds. Hendrik Mosterd  
 
In deze diensten is er oppas en kindernevendienst voor de kinderen. Ook worden de 
diensten uitgezonden via www.kerkomroep.nl. 
Houdt u er rekening mee dat u op zondag 17 augustus niet kunt parkeren op het 
Kerkplein i.v.m. het Bloemencorso. 
 
  

        

 
Nieuwsbrief Michaëlkerk 

15 augustus 2025 

Ontvang de zegen van God voor vandaag: 
dat het land ons vrucht mag geven, 
dat de zon ons hart verwarmt, 
dat wij zijn liefde gaan beleven, 
op deze nieuwe dag. 
 
Ontvang de zegen van God voor 
vannacht: 
dat de sterren ons verlichten, 
dat de rust ons zacht omarmt, 
dat zijn kracht ons op zal richten, 
na elke nieuwe nacht. 
 
Ontvang de zegen van God voor elkaar: 
dat ons hart brandt voor de ander, 
dat ons woord zijn vrede zaait, 
dat het werk van onze handen 
zijn schepping mooier maakt. 
Ontvang de zegen van God voor vandaag. 
 

Lied van: Schrijvers voor Gerechtigheid 
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COLLECTEBESTEMMINGEN 
 
Zondag 17 augustus 
 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “ZOA”. 
 

ZOA werkt wereldwijd in meer dan 15 landen met een team van zo’n 1000 
mensen. In crisisgebieden helpen we mensen die lijden onder oorlogen of 
natuurgeweld bij het weer opbouwen van een bestaan. Op die manier willen we 
mensen in staat stellen om in vrede een waardig leven te leiden. Dat kunnen we 
niet alleen. We werken waar mogelijk samen met lokale partners en worden 
ondersteund door duizenden vrijwilligers. We vinden het geweldig om samen te 
werken met honderden kerken, ondernemers, scholen en donateurs. Samen zijn 
we er voor mensen die alles zijn kwijtgeraakt door een oorlog of een ramp. 

 

Een ramp overkomt je, net als een oorlog. Angst en verdriet overheersen. Van de 
ene op de andere dag sta je met lege handen, ben je alles kwijt. In deze moeilijke 
periode willen we naast mensen staan. In ons werk weten we ons geïnspireerd 
door het christelijk geloof. Wij zijn er van overtuigd dat elk leven telt. En dat elk 
mens geschapen is naar het beeld van God. Daarom helpen we mensen in 
crisisgebieden met eerste levensbehoeften, zoals eten, drinken en onderdak. En 
blijven we trouw tijdens het weer opbouwen van een bestaan door in te zetten op 
werk, onderwijs en goede basisvoorzieningen. Zodat alles weer zo wordt als het 
ooit was. En misschien zelfs wel beter. 

 
De algemene kerkelijke collecte (is bestemd voor het Jeugd- en Jongerenwerk.   
 
 
Zondag 24 augustus 
 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Nawa Vision Care Foundation” 
(voorheen Stichting Our Footprints). ‘ 
 

Nawa Vision Care Foundation bestaat om meer te herstellen dan alleen het zicht 
- we herstellen waardigheid, onafhankelijkheid en kansen. Nawa werd in 2020 
opgericht door Umutoni Midiburo en is ontstaan uit ervaring: een diep begrip van 
wat het betekent om geen toegang te hebben tot basisgezondheidszorg. Onze 
missie is geworteld in empathie, gedreven door data en geleverd door middel van 
innovatieve mobiele oogzorgdiensten in gemeenschappen waar de behoefte het 
grootst is. 
We exploiteren mobiele klinieken die naar landelijke en voorstedelijke gebieden 
reizen en honderden mensen screenen en behandelen die anders misschien 
ongezien zouden blijven - zowel letterlijk als systemisch. Van schoolkinderen tot 
grootmoeders, we brengen niet alleen gezondheidszorg, maar ook hoop. 
Ons werk stopt niet bij de behandeling. We keren terug naar gemeenschappen 
voor follow-up, trainen lokale gezondheidswerkers, verzamelen gegevens 
om onze aanpak te verfijnen en versterken vrouwen - vaak de stille verzorgers - 
wier leven verandert wanneer hun eigen visie, of die van een dierbare, wordt 
hersteld. 
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NAWA is samenwerking in actie. Het is de plek waar Nederlandse vrijwilligers en 
Zambiaanse optometristen zij aan zij werken. Het is waar lokale talen voldoen 
aan wereldwijde normen. En het is waar verhalen van transformatie over 
generaties heen rimpelen. 

 

Wij geloven dat ieder mens de kans verdient om zijn toekomst helder te zien. 
 
De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor Orgel en Muziek. 
 
 
Zondag 31 augustus 
 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Het deelkastje” 
 

Sinds enige tijd staat er voor de kerk een deelkastje. Er vindt heel veel 
uitwisseling plaats waar we heel blij mee zijn! Als diaconie kopen we inmiddels 
voor 20 euro per week houdbare artikelen en we zien dat het weer snel 
meegenomen wordt. Het lijkt dus dat het deelkastje vaak leeg is… voelt u zich 
daarom vrij om ook een keer het kastje aan te vullen met houdbare artikelen 
zoals bijvoorbeeld koffie, thee, wasmiddelen, maandverband en potjes groente 
(dus lang houdbare levensmiddelen).  
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze collecte. Hiermee kunnen we het 
deelkastje blijven vullen!  

 
De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor Beeld en Geluid.   
 
 
De diaconie heeft voor 2025 als zendingsdoel de organisatie World Vision gekozen. 
World Vision zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat 
hun achtergrond ook is. Wereldwijd worden miljoenen kinderen geconfronteerd met 
conflicten en honger. World Vision werkt in bijna 100 landen om kinderen weer een 
toekomst te geven. Doe mee en maak verschil voor kinderen in nood! 
 

Naar schatting leven 4,97 miljoen Haïtanen in acute voedselonzekerheid. Dit is 60% van 
de bevolking. Dit betekent dat deze mensen geen toegang hebben tot voldoende 
voedzaam voedsel. Hiervan leven 1,64 miljoen mensen in een noodsituatie. Zij hebben 
een ernstig tekort en kans om te sterven van de honger. De stijging van de prijzen maakt 
de situatie in Haïti alleen maar erger. Het Wereldvoedselprogramma schat dat de prijs 
van een basispakket van voedsel sinds januari tot nu met 21% is gestegen. Dit maakt 
voedsel kopen een nóg grotere uitdaging.   
 
U kunt ons zendingsdoel ook steunen door uw gift over te maken op het 
rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. World Vision 
 
 

Het nummer van de diaconie is:  
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie Michaëlkerk Leersum.  
Uw bijdrage voor de algemene kerkelijke collecte kunt u overmaken op  
NL 62 RABO 03 73 72 41 28 t.n.v. Herv. Gem. Leersum.  
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OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
In onze gemeente zijn er vele contacten onderling. Het is mooi om te zien hoeveel, soms 
onverwachte, lijntjes er onderling lopen. Soms kunnen we ineens iemand ‘missen’ of op 
zoek zijn naar een adres. 
In de hal hangt daarom het ‘MeeLeefBord’ (MLB) waarop namen en adressen van 
mensen die wel een (extra) moment van aandacht kunnen gebruiken. Riek van Hussel 
zorgt ervoor dat de lijst zo up to date mogelijk is. Mocht je, mocht u, er toch iemand op 
missen, of er zelf behoefte aan hebben; geef dit dat dan aub even door of hang er een 
handgeschreven briefje bij. Dan zorgt Riek ervoor dat deze naam bijgeschreven gaat 
worden. 
Help je, helpt u, mee? 
 
 

Bloemengroet 
 

De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij: 
- Mw. Crum (27 juli) 
- Mw. Teuni Koudijs (3 augustus) 
- Mw. Kanaar (10 augustus) 
 

 
Ook ging er een ‘bloemetje’ naar De Jeugdraad. Zij 
vieren dit jaar hun 20-jarig jubileum. Tijdens de 
jaarlijkse sponsoravond hebben we hen dan ook een 
bloem van snoep gebracht dat in het komende 
corsoweekend vast zal smaken! 
 
 

Helpt u mee? 
 

Daarnaast hebben we de wagens van dit jaar mogen bewonderen. Alles staat startklaar 
om de dahlia’s te gaan plakken. Hier zijn nog wel veel helpende handen voor nodig. 
 

Al vanaf het begin van het ontstaan 
van de bouwgroep zijn de mensen 
uit de kerken de trouwste bouwers, 
plakkers en volgers van de 
bouwgroep. Dat wordt reuze 
gewaardeerd. 
Zien we u ook op vrijdag aan de 
Nieuwe Steeg 2? Ook als u helemaal 
geen corso-ervaring hebt; kom 
gerust langs! 
 
We hopen u te zien en gaan er met z’n allen weer wat moois van maken!  
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BERICHTEN  
 
Parkeren 
 

Geachte kerkbezoeker, 
Het 73te Bloemencorso komt in zicht. Op zaterdag 16 

augustus a.s. zullen traditiegetrouw de prachtig beplakte praalwagens weer door ons 
dorp trekken. Tussen de praalwagens in zijn natuurlijk weer muziekkorpsen en getoefde 
reclame auto’s van de partij.  Dit alles voorafgegaan door de bloemenkoningin. Het 
Kerkplein wordt ingericht als evenementenplein met horecavoorzieningen en 
artiestenentertainment. 
 

Op zondag 17 augustus zullen de wagens tentoongesteld worden op de 
Scherpenzeelseweg vanaf de schapenrotonde tot aan de Englaan. 
In verband met deze activiteiten verzoeken wij u op zondagochtend niet te parkeren op 
het Kerkplein. Alternatieve parkeerplaatsen zijn te vinden op de bovenkant van de 
Kerkweg en op de Schermlaan. 
 

Als organisatie zullen wij al het mogelijke doen om overlast te beperken. 
Het corsobestuur bedankt u op voorhand al voor uw medewerking, 
 
Met vriendelijke groeten, 
Judith Hogendoorn, Waarnemend secretaris 
Namens bestuur van de Stichting Organisatie Bloemencorso Leersum 
 
 
Boekenkast 
 

De boekenkast in de hal van het Michaëlhuis heeft weer een update 
gehad. Leuk te zien dat boeken rouleren! Mocht u na de vakantie nog 
tijdschriften hebben die nog goed genoeg zijn voor andere lezers... 
welkom! Ze passen mooi in het rekje naast de boekenkast. 
 
 

Weeksluitingen in de Schermerij 
 

U bent hier van harte voor uitgenodigd. De diensten zijn in de 
koffiekamer op de tweede verdieping om 19:00 uur. Meer informatie: 
Liesbeth Poot  
 
15 augustus: Ds. Diederiek van Loo 
29 augustus: Pastor Wies Sarot 
12 september: Seniorenpastor Yolanda van der Stelt 
 

 
Vacatures SchuldHulpMaatje Utrechtse Heuvelrug 
 

Wellicht kennen jullie het werk van SchuldHulpMaatje Utrechtse 
Heuvelrug. Onze vrijwilligers (maatjes) helpen inwoners met 

geldzorgen of schulden. 
 

Door het aflopen van de zittingstermijn ontstaat een vacature voor Algemeen 
bestuurslid verantwoordelijk voor PR en Communicatie (tijdbeslag: 2-3 dagdelen per 
maand). 
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Het bestuur zorgt ervoor dat de maatjes en coördinatoren hun belangrijke werk kunnen 
uitvoeren door verbindend te zijn tussen de partijen die zich voor schuldhulpverlening 
inzetten, kennis te delen en te zorgen dat er financiële middelen zijn voor bijvoorbeeld 
de opleiding van de maatjes. Als verantwoordelijke voor PR en Communicatie, zorg je 
dat het lokale werk van SchuldHulpMaatje, zichtbaar en bekend is binnen ons 
werkgebied: de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 
 

Daarnaast zijn wij op zoek naar een Vrijwilliger Contentmanagement die ons kan 
helpen bij het bereiken van hulpvragers via Social Media (tijdbeslag: 2-3 dagdelen per 
maand). 
Gaat jouw hart sneller kloppen van meer likes en interactie met bezoekers van websites 
en Social Media platforms? En zie jij het als een uitdaging om potentiële hulpvragers via 
verschillende kanalen te bereiken en hen te bewegen om hulp te vragen/accepteren van 
onze vrijwilligers? Dan kun jij ons helpen! 
 

De volledige vacatureteksten hangen op het prikbord naast het meeleefbord. 
JEUGD EN JONGEREN 
 
Kindernevendienst 
 

De volgende verhalen staan de komende weken centraal: 
 
Zondag 17 augustus – Lucas 12:49-56- ‘Waar ben je mee bezig?’ 

 

Jezus vertelt zijn leerlingen dat Hij gekomen is om een vuur te 
ontsteken en dat er verdeeldheid komt in families. Tegen de 
menigte zegt Hij dat ze wel letten op het weer, maar niet op de 
‘tekenen van de tijd’. 
 

Zondag 24 augustus – Lucas 13:22-30- ‘Binnen of buiten’ 
 

Jezus en zijn leerlingen gaan naar Jeruzalem. Onderweg vertelt 
Jezus dat Gods nieuwe wereld lijkt op een huis waar het feest 
is. Hij roept mensen op om binnen te gaan in dat huis. 
 
 

Zondag 31 augustus – Lucas 14:1.7-14- ‘Maak ruimte!’ 
 

Jezus vertelt dat je niet de ereplaats moet kiezen als je ergens 
bent uitgenodigd; misschien komt er iemand die belangrijker is 
dan jij en dan moet je je plaats afstaan. Als je de minste plaats 
kiest, zal de gastheer tegen je zeggen: ‘Kom toch dichterbij!’ 
 

 

VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Giften 
 

De volgende giften werden ontvangen: 
• €  4,00 via mevr. C. Doornenbal 
• €  20,00 en €  25,00  via mevr. L. van de Waerdt (wijk 2) 
 

Hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters. 
Lia van de Lagemaat 
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LITURGIE  
 
Orde van dienst - zondag 17 augustus   
 

-Orgelmuziek 
-Afkondiging 
-We zingen: ‘Word stil nu de Ene tot ons komt’ 
-Stil gebed 
-Groet 
-Bemoediging en toenadering 
-We zingen: Psalm 74: 1, 2, 7, 13 en 14 
-Gebed om ontferming 
-We zingen Lied 217:1, 2, 3 en 5 
-Kindermoment 
-We zingen het kinderlied: Lied 426 
-Zondagsgebed 
-We lezen: Jeremia 23:23-29 
-We zingen: Lied 1009:1,2,3 
-We lezen: Lucas 12,49-56 
-We zingen: Lied 339a 
-Preek  
-We zingen: Lied 673:1, 2, 3 en 4 
-Gebeden  
-Orgelmuziek - inzameling van de gaven – terugkomst van de kinderen 
-We zingen Lied: 413:1, 2 en 3 
-Zegen 
-Orgelmuziek 
 
Orde van dienst – zondag 24 en 31 augustus 
 

De liturgie voor deze zondagen is nog niet bekend. 
In de loop van komende weken zal deze op de 
website verschijnen: www.michaelkerkleersum.nl 
 
 
Online meekijken 
 

De onlineviering is -live of later- te volgen via 
Kerkomroep:  
www.kerkomroep.nl/kerken/10498.  
De lokale zender Regio90 neemt de dienst over via 
kabel en website: www.regio90.nl.  
 
 
Kerkdiensten komende periode 
 

7 september: ds. E. Braam, Culemborg - JoZ! 
14 september: ds. Hendrik Mosterd - doopdienst 
21 september: ds. Hendrik Mosterd - startzondag 
  

Zondag 17 augustus 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. Hendrik Mosterd 
Ouderling: Teunis Reedijk 
Diaken: Jos Versluis 
Kerkrentmeester: Reinier Bijkerk 
Lector: Marjon van den Ham 
Orgel: Gerard Rosier 
Collecte Diaconie: ZOA 
Collecte Kerk: Jeugd- en Jongerenwerk 

Zondag 24 augustus 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. Groen, Wageningen 
Ouderling: Marian Clarijs 
Diaken: Prisca van der Roest 
Kerkrentmeester: Irene Hogendoorn 
Lector: Jaqueline de Ruiter 
Orgel: Frank Firet 
Collecte Diaconie: Nawa Vision Care 
Foundation 
Collecte Kerk: Orgel en Muziek 

Zondag 31 augustus  
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. Hendrik Mosterd 
Ouderling: Liesbeth van de Waerdt 
Diaken: Gerlise van der Maas 
Kerkrentmeester: Kees Gerestein 
Lector: Liesbeth van de Waerdt 
Orgel: Gerard Rosier 
Collecte Diaconie: Deelkastje 
Collecte Kerk: Beeld en Geluid 

http://www.kerkomroep.nl/kerken/10498
http://www.regio90.nl/
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Open Ochtenden Michaëlhuis 
Het Michaëlhuis is geopend voor een kopje koffie, thee, een praatje…  

- op vrijdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 uur.  
Van harte uitgenodigd!    
 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 5 september 2025 
Kopij aanleveren voor donderdag 4 september, 18.00 uur bij Marian Clarijs 
 
 
 


